
 

Stilte in de storm… 

 
 

In woelige tijden om mij heen 
vind ik rust… bij Ú alleen! 

Want in de grootste moeite…  
bent U immers nabij! 

U geeft die innerlijke rust 
en maakt mij vrij…  

van elk geweld, van slavernij,  
van het strijden in eígen kracht, 
van het moeten en presteren… 

Het zijn de vijanden,  
de koningen van de aarde 
 die alles willen blokkéren 

want met leugens vallen zij aan. 
Maar zij houden geen stand 

en hebben geen krácht   
om te blijven bestaan!  

 
Want mijn ziel zoekt rust in Ú! 

Heer… en zo verbind ik mij  
dieper met Ú, elke dag… continu! 

Dan zie ik uw mógelijkheden 
en ervaar ik dat U mijn burcht, 

mijn schuilplaats, mijn bevrijder bent, 
mijn rots die met mij meegaat  

en die ik persóónlijk ken! 
U zult mij verzadigen 
met uw overvloed. 

Dan ben ik vol verwachting 
en heb ik goede moed  

want mijn hoop, komt immers van U! 
U geeft mij die hemelse vrijheid 

en ín die rust bent Ú het…  
die mij leidt! 

 
Hanny Laurita 15-08-‘14 

 
 


